
Brief van de voorzitter. 

Namens het bestuur wensen we dat al onze leden en onze medewerkers 

een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar hebben beleefd met 

familie en vrienden. Dat 2024 een heel goed wandeljaar mag worden voor 

onze leden.  We wensen ook een goede afloop voor onze zieke leden en 

ook voor deze die herstellende zijn na een ingreep.  Dus laat ons allemaal 

positief denken en we zijn al een heel eind verder. 

 Nu gaan we eens onze twee wandelingen bekijken op 31 december en 1 

januari. Ik had samen met de medewerkers nooit verwacht dat we zo’n 

grote opkomst gingen hebben en al zeker met wat de weersvoorspelling 

die ze uitgegeven hadden. Al bij al viel dit toch redelijk mee !  

Op dag 1 een goede 1000 wandelaars en op dag 2 nog ietsje meer: 1050 

wandelaars die het weer er maar bijnamen, na hun wandeling bleven ze 

nog gezellig een beetje nakeuvelen met een drankje en een stukje 

kreketaart of andere taart. 

We verkochten er bijna 200 en maakten ook nog 20 wandelaars gelukkig 

met een gewonnen taart. Dit met een welgemeende dank aan bakkerij 

‘KIMPE’. Op nieuwjaarsdag  kreeg men een jenevertje. Keuze uit 4 soorten 

en daarbij ook nog een boterlukke. Dit alles  aangeboden door ons 

vriendelijk lid Linda, die in een mooi kerststalletje stond, gemaakt door 

onze parcoursmeester Luc. 

Dank aan al degene die gezorgd hebben voor de mooie versiering in onze 

startzaal en rustpost. 

Maar vooral ook wil ik een dikke merci en een dikke proficiat wensen aan 

alle medewerkers die op deze twee dagen in stonden voor een goed 

verloop van onze 2 tochten  

Bedankt, bedankt en nogmaals bedankt  

En nu op naar onze volgende “Krokustocht” op donderdag 22 februari 

2024 met hopelijk goed weer. 

 

Het bestuur 


